
Zaterdag 21 April was het zo ver, er stond een mooie visdag gepland. De buienradar meldde ons dat 

het een prachtige dag zou worden met veel zon. Van tevoren hadden wij een mooie locatie 

uitgezocht op google maps. Onze keuze viel op de Lage Vaart nabij de rode flats. We wisten dat de 

paaitijd in volle gang is en dus de kans op vis erg groot! Na nog enige dagen gewerkt te hebben brak 

de verlangde dag aan. Wesley, mijn kameraad, pikte mij op om 7:00 en we wisten niet hoe snel we 

de spullen in moesten pakken, want de adrenaline gierde door onze bloedvaten. Op naar de Lage 

Vaart! 

 

Toen we waren aangekomen op de stek, zagen we al gelijk een aantal brasems kolken en sprong er 

een karper boven het water uit, dit moet gewoon een goede dag worden! De hengels pakten we uit 

en onze Fishing Gear stalden we uit. We zijn gaan vissen met de Feeder en voornamelijk licht 

materiaal. We begonnen met een voerplek aan te leggen. 

De voerplek bestond uit lokvoer, casters en mais. Toen we 

de haken met aas in het water hadden liggen en onze 

eerste kop koffie op hadden, begon het spektakel. Wesley 

kreeg de eerste aanbeet, sloeg aan en dacht vast te zitten. 

Wat bleek, het was een gigantische brasem en op licht 

materiaal is dat echt sportvissen!! De 

dag begon goed en vervolgens gingen 

de aanbeten de gehele dag door, de één na de andere brasem kwam aan het 

land en toen we zelfs rode boilies gingen gebruiken bleven de brasems door 

happen. Wesley besloot een 2e hengel te 

gebruiken, vond hij wel geestig. Totdat hij 

aan beide hengels beet kreeg, hij riep mij 

te hulp, want met deze grote brasems is 

dat geen doen in je eentje. Na twee 

perfecte landingen konden wij zo de dag 

afsluiten met een mooi netje vis. Tijdens 

het vangen werden wij nog vergezeld door een waterslang en 

een koppel wilde ganzen met jonkies, zo mooi kan 

moedernatuur zijn. Na een geslaagde dag gingen wij huiswaarts 

en bespraken we ons volgende avontuur… De Eem! 

 

 

Groeten Emond en Wesley! 

 


